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Trong thế giới của võ học, người ta thường nghĩ đến những cú 

đánh uy lực, những màn biểu diễn ngoạn mục hay sức mạnh 

vượt trội của thân thể. Nhưng càng đi sâu vào bản chất của võ 

đạo, ta càng nhận ra: võ học không đơn thuần chỉ là kỹ thuật 

chiến đấu. Võ học là triết lý sống, là hành trình rèn luyện con 

người toàn diện – từ thân xác đến trí tuệ, từ sức mạnh đến tâm 

hồn. 

1. Rèn luyện tâm – trí – lực: cội nguồn của võ đạo 

Điều tâm niệm đầu tiên rằng “Rèn luyện tâm hồn, trí tuệ và 

sức mạnh là mục đích cao cả của võ học” đã nói lên linh hồn 

cốt lõi của võ đạo. Một người luyện võ chỉ mạnh cơ bắp nhưng 

yếu tâm hồn thì dễ thành kẻ bạo lực. Một người học võ nhưng 



không mài dũa trí tuệ thì chỉ là kẻ múa quyền trên thân xác, 

không bao giờ chạm tới chiều sâu của đạo. 

Võ học hướng con người đến sự quân bình: tâm hồn trong 

sáng, trí tuệ minh mẫn và thân thể cường tráng. Khi ba yếu tố 

ấy hợp nhất, sức mạnh mới thực sự trở thành sức mạnh của con 

người – chứ không phải sức mạnh của bản năng. 

2. Đánh – đá và nghệ thuật của sự linh hoạt 

Tâm niệm thứ hai nghe có vẻ nghịch lý: “Trước khi đá hãy 

đấm, trước khi đấm hãy đá”. Nhưng đó lại chính là triết lý 

thâm sâu của võ học. Võ không phải là khuôn mẫu cứng nhắc. 

Võ là sự uyển chuyển, linh hoạt, biến hóa khôn lường. 

Trong chiến đấu – cũng như trong cuộc sống – ai quá cố chấp 

vào một cách làm, một thói quen, một lối suy nghĩ… thì sớm 

muộn sẽ bị khắc chế. Người hiểu võ là người biết thay đổi 

đúng lúc, biết phản ứng linh hoạt, biết dùng điều đối thủ không 

ngờ tới để tạo nên ưu thế. Võ không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà 

còn nằm ở trí tuệ ứng biến. 

3. Điểm mạnh – đừng quá phô bày 

Điều tâm niệm thứ ba: “Điểm mạnh tỏ vẻ như điểm yếu” là lời 

nhắc về nghệ thuật che giấu. Trong võ học, bộc lộ hết năng lực 

của mình đồng nghĩa với việc dâng ưu thế cho đối thủ. Nhưng 

sâu hơn nữa, triết lý này còn chạm tới cuộc đời: người khôn 

ngoan không khoe mình giỏi, không phô trương điều mình có. 

Sức mạnh đích thực luôn ẩn sau sự bình thản. Cao thủ thực sự 

không cần phải chứng minh. 

4. Có công phu – hãy bình thản như không 



“Khi có công phu tỏ vẻ như chưa có công phu”. Đây là tinh 

thần khiêm tốn, nhưng cũng là sự tự tại. Người luyện võ càng 

cao, cái tôi càng nhỏ lại. Bởi càng hiểu sâu, ta càng biết biển 

học mênh mông, sức người hữu hạn, và kẻ tự kiêu chính là kẻ 

dễ thất bại nhất. 

Có công phu nhưng giữ tâm bình hòa – đó không chỉ là phong 

thái của võ sĩ mà còn là phong thái của bậc quân tử. 

5. Che mờ đối thủ – nghệ thuật của chiến lược 

Điều tâm niệm cuối cùng: “Che mờ đối thủ là nghệ thuật tác 

chiến trong thực chiến”. Võ học không đơn thuần là sức mạnh 

đối sức mạnh. Võ học là chiến lược. Là biết đọc tâm lý. Biết 

dẫn dắt. Biết điều khiển nhịp độ trận đấu. Khi đối thủ mù 

phương hướng, người có trí tuệ là người chiếm lợi thế. 

Và trong đời sống, đó cũng là bài học về cách giữ thế chủ 

động, không để hoàn cảnh dắt ta đi, mà là người điều khiển 

cuộc chơi của chính mình. 

 

Năm điều tâm niệm ấy, theo tôi, không chỉ dành cho những ai 

bước vào võ đường, mà còn dành cho bất kỳ ai đang học cách 

mạnh mẽ và trưởng thành hơn mỗi ngày. Võ học, suy cho 

cùng, không phải để đánh bại người khác, mà để chiến thắng 

bản thân – chiến thắng sự yếu đuối, sợ hãi và giới hạn của 

chính mình. 

Khi một người mang trong mình tinh thần võ đạo chân chính, 

người ấy không chỉ là chiến binh của võ thuật, mà còn là chiến 

binh của nhân cách, của trí tuệ và của lòng nhân ái. 

 




